Casino’s zijn ontworpen om te

besodemieteren
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Ook in onze contreien schoten de casino’s
en gokhallen als paddenstoelen uit de grond.
Heeft alles te maken met het beleid van de
overheid. Legalisering heet dat in Haags
jargon. Wie denkt dat het politici daarbij te
doen is om burgers zo veel mogelijk
bewegingsvrijheid te geven, heeft het mis.
Er zit welbegrepen eigenbelang achter. Want
als mensen geld verspelen in gelegaliseerde
goketablissementen, dragen de uitbaters
ervan kansspelbelasting af. Makkelijk geld
voor de staat. Laatste stap in de legalisering
van de gokmarkt was het toestaan van online
casino’s, die zich nu dan ook op brutale
wijze opdringen aan het publiek. Ze
bedienen een markt waarin naar schatting 1
miljoen Nederlanders jaarlijks samen 1
miljard euro in rook zien opgaan. Zonde.
Maar, zo redeneert de overheid, vanwege de
te innen belastingcentjes kan dat maar beter

binnen de landsgrenzen gebeuren.

Dat mensen nieuwsgierig zijn en zelf een
beetje de glamour van Monte Carlo willen

ervaren, is begrijpelijk. Maar waarom

blijven ze hangen in een casino als ze
eenmaal hebben verloren? Het antwoord
luidt dat casino’s bij uitstek zijn ontworpen
om bezoekers te besodemieteren. Daar is
grondig over nagedacht. Er bestaan zelfs
handleidingen voor. Het begint er al mee dat
er nooit een klok ophangt en er geen ramen
zijn. Zodat klanten hun besef van tijd van
kwijt raken en nog eens een gokje wagen.
Bovendien: de plafonds zijn laag, er ligt
hoogpolig tapijt op de grond en er schijnt
warm licht. De boodschap: voel je thuis en
trek die betaalkaart. Ook: als iemand wint,
gaan er sirenes af (zie je wel!), maar verlies
voltrekt zich in stilte. Daar komt nog bij dat
je voor drank of eten het speelhol niet hoeft
te verlaten — de prijs wordt vaak opzettelijk
laag gehouden. En dan is er de luidruchtige
reclame waarmee problemen worden
weggewuifd. “Leef spannend”, luidt zo de
slogan van Holland Casino, een bedrijf

waarvan de staat aandeelhouder is.

Al die verleidingstechnieken exploiteren de
diep gevoelde illusie dat op enig moment in
de nabije toekomst het geluk ons zal
toelachen. Die illusie koesteren we allemaal,
vooral als het leven ons tegen zit. Maar de
enige manier om in een casino te winnen is
er zo snel mogelijk weer naar buiten te

lopen. Dat de verleidingstactieken van



casino’s en gokhallen zo kunnen uitpakken
dat mensen gokverslaafd raken en schulden
maken, staat de Haagse politici niet helder
voor ogen. Het aantal gokverslaafden neemt
— vooral onder jongeren — hals over kop toe.
Daar is niets spannends aan. De
maatschappelijke schade zal weldra de
opbrengsten van de kansspelbelasting
overtreffen. Nu maar hopen dat ze in Den
Haag kunnen rekenen. Casino’s verbieden
en enkel een dobbelsteen voor eigen
gebruik. Zou ik zeggen. Kon bij lachgas toch

ook?



